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Reisroute  
 
 
Dag 1:  Aankomst Delhi  

Dag 2:  Delhi  

Dag 3:  Delhi – Mandawa  

Dag 4:   Mandawa – Bikaner  

Dag 5:  Bikaner – Jodhpur   

Dag 6:  Jodhpur – Bishnoi Village – Jodhpur  

Dag 7:  Jodhpur – Pushkar  

Dag 8:  Pushkar – Jaipur  

Dag 9:  Jaipur  

Dag 10:  Jaipur – Agra   

Dag 11:  Agra – Delhi  

Dag 12:  Vertrek vanuit Delhi  

 

 

  
 



Dag tot dag programma 
 

 Dag 1:  
Aankomst Delhi  

Noord India rondreis 

Aankomst in Delhi, waar een vertegenwoordiger 
van Like2Travel je op zal wachten in de 
aankomsthal. Na aankomst heb je een transfer 
naar je hotel. Check in kan vanaf 14.00 uur.  
 
Delhi is een stad die twee werelden overbrugt. 
Oud Delhi, ooit de hoofdstad van het 
Islamitische India, is een labyrint van smalle 
straatjes en prachtige moskeeën.  
De keizerlijke stad New Delhi is gecreëerd door 
de Britse Raj en bestaat uit ruime lanen met 

bomen en imposante overheidsgebouwen. Delhi is voor verschillende heersers en vele rijken de zetel van 
de macht. Vele malen werd de stad herbouwd, vernietigd en herbouwd. Interessant is dat een aantal 
heersers van Delhi een dubbele rol speelden. Eerst als vernietiger en vervolgens als schepper.  
Het belang van de stad ligt niet alleen in de glorie van het verleden, maar ook in de rijke en diverse 
culturen.  
 
In Delhi zul je ontdekken dat de stad bezaaid is met oogverblindende edelstenen: fascinerende oude 
monumenten, musea, galerijen, architecturale wonderen, vele eetgelegenheden en drukke markten. 
Delhi is het politieke centrum van India geweest. Elke politieke activiteit vindt zijn oorsprong hier.  
Dit gold zelfs voor het mythologische tijdperk. Overnachting in Hotel Florence Inn in Delhi.  
 

Dag 2:  
Delhi – de oude en de nieuwe stad (o,d) 

Meehelpen met de voedselbereiding voor de 

gemeenschap    
Vanmorgen zul je je eerste traditionele Indiase 
ontbijt nuttigen. Dit zijn vaak gestoomde rijstcakes 
met sambal en zoete kokoschutney. Of dosa’s, 
plakkerige pannenkoekjes van rijst- en linzenmeel. 
Vandaag maak je een stadstoer door de oude en de 
nieuwe stad. Je zult in de oude stad een bezoek 
brengen aan o.a. de Jama Moskee, het Rode Fort en 
Raj Ghat (een gedenkteken gewijd aan Mahatma 
Gandhi). In New Delhi zie je de India Gate, een 
triomfboog van 42 meter hoog die herinnert aan de 
soldaten uit Brits-Indië die in de Eerste 
Wereldoorlog voor het Britse Rijk zijn gestorven. 
Ook zie je in New Delhi het presidentieel complex, de Qutub Minar (een Islamitische minaret) en de 
Lotus Tempel.  
 

In de middag ga je naar een Sikh-tempel, ook 
wel bekend als Gurudwara. De gids zal je de 
religie uitleggen en je naar de tempel brengen. 
Hier heb je enige tijd om te zien hoe de locals 
hun religie beoefenen. Het beste van de Sikh-
religie is dat zij de gemeenschap gratis water, 
voedsel en onderdak bieden. Dit is aan iedereen, 
ongeacht je religie, cast of credo. Je zult de 
gemeenschappelijke keuken zien en je zult 
deelnemen aan de voedselbereiding. (Dit is 
onder voorbehoud van de toestemmingen die 

hiervoor per dag worden uitgegeven). Diner in Gurudwara, in traditionele stijl. Overnachting in Hotel 
Florence Inn in Delhi. 
 
 



Dag 3:  
Delhi - Mandawa (o,d) 

Ontmoeting met de locals en overnachting in een 

Haveli  
Vanuit Delhi rijd je naar Mandawa. Bij aankomst in 
Mandawa zul je inchecken in je hotel. De stad 
Mandawa is gesticht in het midden van de 18e eeuw en 
was ooit bewoond door de rijke koopmansfamilies. De 
rijke kooplieden bouwden massieve traditionele 
herenhuizen (Haveli), versierd met muurschilderingen. 
Na verloop van tijd trokken de kooplieden verder en 
migreerden naar andere gebieden, waardoor de 

prachtige “Haveli’s” in de schaduw van de anonimiteit bleven. Toch nam de pracht van deze gebouwen 
niet af. Tegenwoordig zijn het vooral belangrijke toeristische trekpleisters van de stad geworden.  
 
In de middag ontmoet je de lokale gemeenschap. Er is voldoende tijd om vragen te stellen aan de lokale 
bewoners. Tevens krijg je een kookdemonstratie inclusief diner. Overnachting in een Mandawa Haveli.  
 
Rijafstand: 275 km  
Reistijd: 6 uur  
 

Dag 4:  
Mandawa - Bikaner (o)  
Stadstoer Mandawa   

Na het ontbijt in je hotel maak je een stadstoer door 
Mandawa met o.a. een bezoek aan het Mandawa fort en 
de Mandawa Haveli. Je zult het gedetailleerde 
bouwwerk en de prachtige muurschilderingen 
bewonderen. Enkele van de andere populaire haveli’s in 
dit gebied zijn de Hanuman Prasad Goenka Haveli, 
Jhunjhunwala Haveli, Murmuria Haveli, Ladia Haveli en 
Mohan Lal Saraf Haveli. Hierna vertrek je naar Bikaner. 
Een reis van ongeveer 190 kilometer. Na aankomst in 
Bikaner zul je inchecken bij je hotel. Diner en overnachting in Hotel Maharaja Ganga Mahal.  
 
Rijafstand: 191 km  
Reistijd: 4 uur  
 

Dag 5:  
Bikaner - Jodhpur (o,d) 

Ontdek het échte Indiase leven  

Vandaag maak je een stadstoer door Bikaner.  
Er komen hier nog weinig toeristen, waardoor je op 
een relaxte manier het echte Indiase leven zult 
ontdekken. Het is een stad met charme en je zult er 
levendige marktjes en prachtige haveli’s aantreffen. 
Je bezoekt de Laxminath-tempel, één van de oudste 
tempels in Bikaner. De tempel is gewijd aan de heer 
Vishnu en de godin Laxmi. Een prachtig kunstwerk is 
de deuropening, verfraaid met zilverwerk. Vanaf de 
bovenste verdieping van de Bhandasar Jain Tempel 
heb je een prachtig uitzicht op Bikaner. In het 

centrum van de stad zul je het Junagarh Fort bezoeken. Dit prachtige kasteel is één van de best 
onderhouden forten van Rajasthan. Het fort staat bekend om zijn indrukwekkende architectuur, zijn 
rijke versieringen en gedetailleerde afwerkingen.  
Hierna bezoek je het Prachina museum, een cultuurhistorisch museum over Bikaner. Bikaner heeft  
’s werelds beste kamelen, waardoor hier grote kamelen fokkerijen te vinden zijn. Eén hiervan bezoeken 
we. Bikaner heeft dan ook niet voor niets de bijnaam ‘Camel Land’. Ook vind je hier de unieke Karni 
Mata tempel. Bij Deshnok wordt de tempel ook wel de “ratten tempel” genoemd. Er leven meer dan 
25.000 zwarte ratten in deze tempel. De heilige ratten worden ook wel “kabbas” genoemd. Jaarlijks 
komen er duizenden mensen deze ratten eren. Later in de middag rijden we naar Jodhpur.  



’s Avonds nemen we je mee naar een Indiase familie. Zij 
verwelkomen je in de stad Jodhpur en laten je kennis maken 
met de lokale levensstijl van Jodhpuri (Rajasthani). Er is 
interactie met de gastheer en je kookt mee met de vrouw 
des huizes. Eet met het gezin mee in hun huis en leer meer 
over hun leven. Na het diner ga je terug naar je homestay 
met onvergetelijke herinneringen! Overnachting in een 
homestay in Jodhpur.  
 
Rijafstand: 250 km  
Reistijd: 5 uur  

 

Dag 6: 
Jodhpur – Bishnoi village - Jodhpur (o,d) 

Ontdek de basisfilosofie van de Vaishnavite-

sekte  
Als eerste bezoek je het Mehrangarh fort, één van 
de grootste forten van India. Het is rond 1460 
gebouwd en omgeven door imposante dikke muren. 
Vanaf dit fort heb je een prachtig panoramisch 
uitzicht op de Blauwe stad Jodhpur. Hierna bezoek 
je de Jaswant Thada, een graf monument van 
Maharadja Jaswant Singh 2. Het dient als 
crematieplaats voor de koninklijke familie van 
Marwar. ’s Middags maak je een jeepsafari naar het 
dorp Bishnoi. De Bishnois is een Vaishnavite-sekte, 
die in het westen van Rajasthan aan de rand van de Thar woestijn woont. Ze beschermen al eeuwenlang 
de flora en fauna en offeren hun leven op voor het milieu. Voor deze natuurliefhebbers is bescherming 
van het milieu, dieren in het wild en planten een onderdeel van hun heilige tradities. De basisfilosofie 
van deze religie is dat alle levende wezens het recht hebben om te overleven. Hiervoor zul je alle 
middelen moeten delen met elkaar. Overnachting in een homestay in Jodhpur.  
 

 Dag 7: 
Jodhpur - Pushkar (o,d) 

Maak kennis met Aarti, een onderdeel van de 

Hindoe-religie  
Na het ontbijt in je homestay rijd je met chauffeur 
/ gids naar Pushkar. Een rit van ongeveer 190 
kilometer. Na aankomst in Pushkar heb je vrije tijd 
om je even op te frissen en uit te rusten. Later in 
de middag neemt je gids je mee naar het Pushkar 
meer. Hier zul je getuige zijn van een Aarti avond.  
Een Aarti is een integraal onderdeel van de 
Hindoe-religie waarin alle aanbidding door middel 
van liedjes worden gezongen. Hierna maak je 

kennis met een Indiase familie, krijg je een kookdemonstratie en diner je in een traditionele landelijke 
stijl. Overnachting in Hotel Pushkar Bagh.  
 
Rijafstand: 190 km  
Reistijd: 4 uur  
 

Dag 8:  
Pushkar - Jaipur (o,d)  

Geniet van een diner met volksdansen uit 

Rajasthan  

Pushkar is beroemd om zijn connectie met de Heilige 
Hindoe drie-eenheid van Brahma, Vishnu en Maheshwara 
(Shiva). We brengen dan ook een bezoek aan alle drie 
de tempels. Als eerste brengen we een bezoek aan de 
Brahma tempel, gelegen dichtbij het heilige Pushkar 
meer. Dit is de enige tempel ter wereld die is gewijd aan Lord Brahma: “De Schepper”.  



Lord Brahma is ook bekend als Svayambhu en met 
zijn vier gezichten is hij de Schepper van het 
universum. Hierna bezoeken we de Vishnu tempel 
en de Shiva tempel. Vervolgens rijd je naar 
Ajaypal ji. Een prachtige route door bos, 
zandduinen en een vallei omringd door heuvels.  
De Ajay Palji tempel is gelegen op 10 kilometer 
van Pushkar. De tempel is omgeven door 
marmerblokken, waardoor de site heel mooi is. 
Raja Ajay Pal stichtte deze tempel in de 11e eeuw 
na Christus. ’s Middags rijd je naar Jaipur en 
bezoek je de Birla tempel. De tempel wordt elke 
dag bezocht door vele gelovigen. ’s Avonds geniet 
je van een diner met volksdansen uit Rajasthan. 

Overnachting in een homestay in Jaipur.  
 
Rijafstand: 150 km  
Reistijd: 3,5 uur  
 

Dag 9:  
Jaipur (o,d)  

Dineer bij een lokale familie thuis  
Jaipur wordt vanwege de vele roze kleurige gebouwen ook wel de “Roze stad” genoemd.  en heeft veel 
te bieden. In dit deel van India staat de kleur roze voor gastvrijheid.  
Om deze reden werd Jaipur in 1876 roze geverfd, toen de prins van Wales op bezoek kwam. Ook al is het 
roze meer een terracotta kleur, het blijft bijzonder! Je brengt een bezoek aan het Amber fort, een 
indrukwekkend bouwwerk die op de UNESCO werelderfgoedlijst staat. Zowel van buiten als van binnen is 
het fort prachtig. Bekijk het spiegelpaleis, verdwaal in de smalle gangen en fotografeer vrouwen in 
historische kledij. Hierna bezoek je het City Palace. Hier vind je een grote verzameling van oude wapens 
en zilverwerk. Het paleis heeft tuinen, binnenplaatsen en prachtig versierde kamers. Tot op heden 
woont hier de Maharaja, oftewel de heerser 
van Jaipur. We rijden langs het windpaleis 
Hawa Mahal. Het bijzondere aan dit gebouw is 
de indrukwekkende gevel. Het paleis heeft vijf 
verdiepingen en 953 ramen, maar er is maar 
één vertrek. Hierdoor konden de 
haremvrouwen van de vorst de jaarlijkse 
parade zien zonder zelf gezien te worden.  
 
’s Avonds neemt de gids je mee naar een 
Indiase family, waar je de kans krijgt om alles 
te weten te komen over hun levensstijl. Je 
dineert samen met de familie. Overnachting in 
een homestay in Jaipur. 
 

Dag 10:  
Jaipur - Agra (o,l)  

Traditioneel broodbakken met de dorpsmeisjes en drink masala thee met de dorpsstammen  

Na het ontbijt ga je op weg naar Agra. Onderweg 
stop je in Kalakho, waar je een biologische 
boerderij zult bezoeken. Ook bezoek je een NGO 
die werkt aan de verbetering van de 
samenleving. Rond 10.00 uur zul je aankomen bij 
het Umaid Lake Palace. Hier krijg je een speciaal 
Nagada welkomstdrankje. Hierna maak je een 
wandeling langs de in-house boerderijen en 
bezoek je de Kalakho Gyan Kendra. Dit is een 
centrum die wordt gerund door een lokale 
familie. Vrouwen leren hier lezen. Vervolgens 
vertrek je naar de dorpsschool en krijg je een 
demonstratie traditioneel broodbakken met de 
dorpsmeisjes.  



Je drinkt masala thee met de dorpsstammen in Sakora. 
Je reist terug naar het Umaid Hotel voor de lunch. Na 
de lunch zul je naar Agra rijden. Onderweg breng je een 
bezoek aan Fatehpur Sikri. Deze spookstad is gebouwd 
in de 16e eeuw en werd gesticht door Akbar de Grote, 
die op 26 jarige leeftijd geen erfgenaam had. Hij ging 
naar de heilige Shaikh Salim Chishti, die in Sikri woonde. 
Zijn zegen gaf Akbar drie zonen. Als een gebaar bouwde 
Akbar een hele nieuwe stad in Sikri. Omdat het 
watersysteem de bewoners niet kon ondersteunen 
verlieten de mensen de stad. Overnachting in Taj Villas.  
 
Rijafstand: 245 km  
Reistijd: 4 uur  
 

Dag 11: 
Agra - Delhi (o)  
Vroeg in de ochtend zul je de Taj Mahal bezoeken. 
De Taj Mahal staat voor de eeuwige liefde. Het is 
gebouwd in wit marmer voor keizer Mumtaz Mahal. 
De Taj Mahal is één van de meest herkenbare en 
iconische beelden van India. De delicate 
minaretten, sierlijk gebogen bogen en koepels 
hebben ertoe geleid dat velen de bedevaart hebben 
gemaakt om bij de ingang te staan en zich te 
verbazen over zijn grandeur. Het wonder zit niet 
alleen in zijn constructie. Het gebouw is net zo rijk 
aan geschiedenis als in weelderig marmer. *  
  
*De Taj Mahal is gesloten op vrijdag. Indien deze 
reisdag op vrijdag valt dan zal een bezoek aan de 
Taj Mahal op donderdagavond gedaan worden. Overnachting in Hotel Florence Inn.  
 
Rijafstand: 205 km  
Reistijd: 3,5 uur  
 

Dag 12: 
Vertrek vanuit Delhi (o) 
Vandaag heb je een transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht.  
 
NB. Programma onder voorbehoud van wijzigingen. Accommodaties en gidsen zijn onder voorbehoud 
van beschikbaarheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prijsinformatie 

Data & prijzen 

Onderstaande prijzen zijn per persoon en op basis van beschikbaarheid. Tijdens nationale feestdagen 
kan er een toeslag gelden. 
 

Prijzen per persoon (op basis van 2 volwassenen) 

Reisnummer  Vertrekdata Aantal personen Richtprijs * 

2ME-IND12 Het gehele jaar  2 personen € 1.175,- p.p. 

  4 personen € 1.045,- p.p. 

  6 personen € 965,- p.p. 

  8 personen € 900,- p.p. 

     

1 pk. Toeslag Vertrekdata  Richtprijs * 

 Het gehele jaar   € 330,- p.p. 

    

Driepersoonskamer  Vertrekdata  Richtprijs * 

Korting  Het gehele jaar   € 20,-p.p. 

    

Toeslag tijdens Pushkar Vertrekdata  Richtprijs * 

 11 – 19 november 2021 Tweepers. kamer € 60,- p.p. 

  Driepers. kamer € 45,- p.p.  

  Eénpers. Kamer € 105,- p.p.  

    

 
 
* Prijzen zijn gebaseerd op twee personen in een tweepersoonskamer. Voor het gebruik van een 
tweepersoonskamer voor alleengebruik geldt een toeslag. 
 

Inbegrepen in de reissom 

• Traditioneel welkom op de luchthaven bij aankomst 

• 11 overnachtingen in genoemde accommodaties of gelijkwaardig 

• Maaltijden: 11x ontbijt, 1x lunch en 7x diner 

• Vervoer per airconditioned auto of minibus (afhankelijk van het aantal personen) Bij 2 personen 
Toyota Etios of gelijkwaardig, bij 4 personen Toyota Innova, bij 6-8 personen Tempo Traveler 

• Welkomstdrankje in het hotel  

• Lokale Engels sprekende gidsen  

• Twee flesjes water per persoon per dag  

• Afscheidscadeautje  

• Alle lokale belastingen  

• Alle entreegelden conform het programma 
 
 

Excursies 

De volgende excursies zijn inbegrepen in deze reis: 

• Dag 2: Stadstoer door oud en nieuw Delhi  

• Dag 2: Meehelpen met de voedselbereiding voor de gemeenschap    

• Dag 3: Tocht naar Mandawa inclusief een paar stops  

• Dag 3: Ontmoeting met de locals 

• Dag 3: Overnachting in een Haveli 

• Dag 4: Stadstoer Mandawa  

• Dag 5: Stadstoer Bikaner  

• Dag 5: Ontmoeting met een Indiase familie  

• Dag 5: Kookdemonstratie lokale familie  

• Dag 6: jeepsafari naar het dorp Bishnoi  

• Dag 6: Ontmoet de Bishnoi gemeenschap   

• Dag 6: Interactie en diner met de lokale bewoners   

• Dag 7: Een Aarti avond, een onderdeel van de Hindoe-religie 



• Dag 8: Bezoek aan de drie de tempels van Brahma, Vishnu en Shiva  

• Dag 8: Diner met volksdansen uit Rajasthan  

• Dag 9: Bezoek aan het Amber Fort  

• Dag 9: Bezoek aan het City Palace  

• Dag 9: Diner bij een lokale familie thuis  

• Dag 10: Bezoek aan een biologische boerderij en een NGO  

• Dag 10: Bezoek aan de Kalakho Gyan Kendra 

• Dag 10: Bezoek aan dorpsschool en een demonstratie traditioneel broodbakken met dorpsmeisjes 

• Dag 10: Drink Masala thee met de dorpsstammen in Sakora 

• Dag 11: Bezoek aan de Taj Mahal  

 

Niet inbegrepen in de reissom 

• Vliegtickets 

• Niet genoemde lunches en diners, en drankjes tijdens de maaltijden 

• Fooienadvies ca. € 75,- p.p. (fooi aan gids / chauffeur, hotels) 

• Visumkosten India  

• Persoonlijke uitgaven 

• Reis- en annuleringsverzekering 

• Bijdrage GGTO € 15,- per boeking 

• Bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking 
 
 
  



Praktische informatie 
 

Gidsen 
Tijdens deze reis word je opgewacht op de luchthaven door een vertegenwoordiger van Like2Travel. 
Gedurende de reis in India zal er een Engels sprekende gids worden ingezet tijdens de activiteiten. De 
gids verschaft zoveel mogelijk informatie over de bezienswaardigheden, de wandelingen en de 
activiteiten die mogelijk zijn tijdens rustdagen. De gids zal je ook vertellen over het échte Indiase leven 
en de gewoontes van het land.  
 

Accommodaties 

Tijdens deze reis maken wij gebruik van goede karakteristieke middenklasse accommodaties en 
Homestays (bij mensen thuis). Ook overnacht je een enkele keer in een Haveli. De rijke kooplieden 
bouwden massieve traditionele herenhuizen (Haveli), versierd met muurschilderingen. Een unieke locatie 
om te overnachten. Alle kamers beschikken minimaal over een bad/douche en toilet. Door onvoorziene 
omstandigheden kan hiervan afgeweken worden. In dat geval zal er altijd voor gelijkwaardige 
accommodaties gezorgd worden. Klik op de link om een beeld te krijgen van de accommodaties waar je 
zal verblijven.  
 

Hotel Florence Inn – Delhi   https://www.florencegroup.in/florence-inn.html  

Mandawa Haveli – Mandawa   http://www.mandawahaveli.com    

Maharaja Ganga Mahal – Bikaner  http://www.maharajagangamahal.in/EN/ 

Homestay Jodhpur – Jodhpur   -  

Hotel Pushkar Bagh – Pushkar    https://www.thepushkarbaghresort.com/ 

Homestay Jaipur – Jaipur    -  

Hotel the Taj Vilas – Agra    https://www.hotelthetajvilas.com/   
    
 

Reisdocumenten 

• Het vliegticket is niet inbegrepen in de reissom. Je kunt zelf het ticket regelen of je kunt bij 
Like2Travel aangeven dat wij het ticket voor je regelen.   

• Je paspoort dient nog minimaal 6 maanden geldig te zijn na thuiskomst.  

• Voor deze reis heb je een visum nodig. Je kunt online een e-visum aanvragen. Dit kun je hier 

gemakkelijk en veilig aanvragen: https://visumbuitenland.nl/india   
Vraag het visum minimaal 2 weken van te voren aan. Het toeristenvisum is 90 dagen geldig en 
kan gebruikt worden voor één binnenkomst. 

 

Geldzaken 

In India betalen ze met de Indiase Roepie. (INR). Kijk voor de actuele koers op www.gwktravelex.nl  
 
In alle grote steden kun je vrij gemakkelijk geld pinnen. Geld wisselen kan bij de bank, maar vaak ook in 
je hotel. Zorg er voor dat je de instellingen van je betaalpas op buiten ‘wereld’ zet.  
 
Creditcards worden bij bijna alle banken, restaurants en winkels geaccepteerd. Bankpassen met een 
Cirrus- of Maestrologo worden geaccepteerd bij geld- en betaalautomaten. In de grote steden en 
toeristische gebieden zijn voldoende geldautomaten te vinden. In de kleinere steden veel minder.  
 
Contant kun je overal betalen. Dit kan met de euro, zeker in de toeristische gebieden. Echter krijg je 
niet altijd de gunstigste koers. Advies is dan ook om met de Indiase Roepie te betalen. 
 
In landen als India is het zeer gebruikelijk om fooien te geven voor verleende diensten en services. De 
fooi is voor veel mensen een aanvulling op hun loon. Wij adviseren dan ook om aan het begin van de 
vakantie een fooienpot te maken zodat je niet steeds hoeft te zoeken naar geld. De richtlijn voor het 
fooienbedrag voor deze reis bedraagt € 75,- p.p. 
 
Wij raden aan om op de luchthaven van Delhi geld te pinnen. Indien u van te voren Indiase Roepie wilt 
aanschaffen kunt u bij GWK Travelex makkelijk en snel buitenlandse valuta bestellen.   
  

https://www.florencegroup.in/florence-inn.html
http://www.mandawahaveli.com/
http://www.maharajagangamahal.in/EN/
https://www.thepushkarbaghresort.com/
https://www.hotelthetajvilas.com/
https://visumbuitenland.nl/india
http://www.gwktravelex.nl/


Maaltijden 

Tijdens deze reis zijn er gedurende de meeste dagen 2 maaltijden inbegrepen: ontbijt en lunch of diner.  
Het ontbijt en diner vinden plaats in de accommodaties. Lunches kunnen buiten de accommodatie 
plaatsvinden. 
 
De Indiase keuken is lekker, goedkoop en gevarieerd. De basis van de Indiase keuken is de Curry. Deze 
gerechten kunnen variëren van mild tot heel pittig. Het meest pittige gerecht is Vindaloo. Mocht een 
gerecht te pittig zijn, zorg dan voor fruit of yoghurt. Uiteraard worden er ook veel Tandoori gerechten 
gegeten. Dit is een noordelijke specialiteit en wordt in de kleioven bereid. Het voedsel wordt 
gemarineerd en ingewikkeld in een mengsel van yoghurt en kruiden.  
 
Let altijd goed op dat het vlees goed gebakken is. Eet niet van de stalletjes langs de weg. Wees altijd 
voorzichtig met ijs, ijsklontjes, fruit, rauwe groenten en rauwkost.  
 

Gezondheid 

Vaccinaties zijn niet verplicht, maar voor India adviseren wij de Tyfus, Hepatitis A en B en de DTP 
inenting. Neem altijd je vaccinatie boekje mee waarin de stempel staat dat je bent ingeënt. Het is 
mogelijk dat je geweigerd wordt voor de vlucht als je het vaccinatie boekje niet bij je hebt.  
 
Voor Noord India is het niet nodig om malariatabletten te slikken. Voor Midden India wordt wel 
aanbevolen om malariatabletten te slikken. Voor Zuid India is het smeren van DEET voldoende.  
Raadpleeg uw huisarts, de lokale GGD, de KLM Travel Clinic of het Landelijke Coördinatie Centrum 
Reizigers Advisering voor meer informatie. U kunt ook de volgende website raadplegen: www.lcr.nl.  
 
Reizigersdiarree  
Veel mensen denken dat het tijdsverschil of de verandering van voedingsgewoonten en leefwijze de 
oorzaken zijn van reizigersdiarree. Dit is meestal niet het geval. Bacteriën en virussen die bijvoorbeeld 
in voedsel of (ongekookt) water zitten, zijn vaak de oorzaak van reizigersdiarree. Ook hogere 
temperaturen met felle zon kunnen bijdragen aan de tijdelijke malaise. De plaatselijke bewoners zijn 
hier min of meer aan gewend, reizigers niet. Als deze bacteriën of virussen in het lichaam komen, 
kunnen klachten ontstaan. Meestal gaat de reizigersdiarree in 2 tot 3 dagen vanzelf weer over.  
 
Hoe is reizigersdiarree te voorkomen? 
De kans om diarree te krijgen wordt kleiner als u zich aan de volgende regels houdt: Was de handen 
goed met water en zeep als u naar de wc bent geweest en voordat u gaat eten. Gebruik betrouwbaar 
drinkwater. Dit wil zeggen mineraalwater uit flessen of gekookt water. Hete thee is ook goed.  
 
Tip: eet geen: 
- Rauw of onvoldoende verhit vlees, vis en schelpdieren (let op bij barbecueën) 
- IJsblokjes en onverpakt consumptie-ijs  
 
Wees voorzichtig met: 
- Rauwe groente en ongeschild fruit 
 

Tijdverschil 

In India is het in de zomer 3,5 uur later dan in Nederland. Tijdens onze winter is het tijdsverschil 4,5 uur 

met India.  

 
Elektriciteit 
Het voltage in India is 110/120 Volt én 220/240 Volt. In de meeste hotels kun je je apparaten zonder 
moeite opladen. Voor stopcontacten heb je echter soms 2polige en soms 3 polige stekkers nodig.  
Het is daarom handig om een wereldstekker mee op reis te nemen. Controleer het voltage voor gebruik.  

 
Kledingvoorschriften  
Wanneer je een reis maakt naar India, is het belangrijk om goed na te denken welke kleding je mee 
neemt op reis. Het is belangrijk om respect te tonen voor de lokale cultuur. In heel India wordt schaarse 
kleding als aanstootgevend beschouwd. Dit kan leiden tot ongemakkelijke situaties. Zowel mannen als 
vrouwen dienen de schouders en knieën te bedekken. Bij het bezoeken van Heilige plaatsen kunnen 
strengere regels gelden. Soms dienen de hele armen en benen bedekt te zijn en dienen vrouwen hun 
hoofd te bedekken.  
 

http://www.lcr.nl/

